
 

 

Liturgie zondag 17 mei 2020 
 

 Welkom 
 

 Psalm 19: De hemel roemt de Heer vers 1,2 
 

 Bemoediging en groet 
 

 Lied:906 : 1,3, 7 God is tegenwoordig, God is in ons midden 

 
 Gebed 

 
 Voor de kinderen 

 
 Lied: Hou je aan de regels: tekst zie onder 

 
 Lezen:  Exodus 20:1-21 

Mattheus 22:34- 41 
 

 Verkondiging 
 

 Lied: Welzalig de man die niet wandelt 
 

 Gebeden 
 

 Collecte 
 

 Lied 425: Vervuld van uw zegen 

 
 Zegen 

 
 Wilt u een gave geven deze zondag? 

Geeft u voor onze kerk! 
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Welzalig de man die niet wandelt 
(onberijmde tekst uit Psalm 1 in de NBG-vertaling) 
 
Welzalig de man, die niet wandelt, 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet, 

zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst, 
bij dag en bij nacht. 
 
Want hij is als een boom, 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 


